
Jezus’ bewogenheid

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36
Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Mattheüs 9: 35-36 NBV

34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat
ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Marcus 6:34 NBV

33 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze
zei: 'Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!' 33 Jezus zag hoe zij en de
Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: 'Waar
hebben jullie hem neergelegd?' Ze zeiden: 'Kom maar kijken, Heer.' 35 Jezus begon ook te
huilen, 36 en de Joden zeiden: 'Wat heeft hij veel van hem gehouden!' Johannes 11:33-36
NBV

Onze opdracht

>> Wij zijn natuurlijk Jezus niet, maar we hebben allemaal de opdracht gekregen om te
leven vanuit ons geënt zijn in Jezus, en niet in eigen kracht:

“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen.”
Johannes 15:4, 5
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APPLICATION 

Activiteit

Lees samen Mattheüs 25: 35-40 NBV

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik
was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." 37 Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien
en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in
de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?" 40 En de koning zal hun antwoorden: "Ik
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Reflectie

Denk terug aan de video ‘Overflow’.

1. Ben jij geënt in Jezus? Waar mag jij gevuld worden voordat je kan geven?

2. Waar zie jij Gods compassie voor Zijn wereld?

3. Wat is jouw rol hierin? Waar in jouw omgeving mag jij iets doen om Gods
bewogenheid handen en voeten te gegeven?

4. Welke concrete stappen kan jij zetten daar waar je bent? 
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Activiteit 

>> Bedenk in tweetallen drie concrete activiteiten die je komende maand gaat doen.
Kies één activiteit waarin je komende weken werkt aan het verstevigen van je eigen
wortels en twee activiteiten waarbij je uitreikt naar een ander.

Je kunt hierbij denken aan een dagdeel meewerken bij een voedselbank, eten opdienen
in een dak- en thuislozenopvang, oppassen bij een alleenstaande moeder zodat ze haar
handen even vrij heeft, een sponsoractie voor een goed doel, etc.

Maak je plan SMART - Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, and Tijdgebonden :)

5. Wissel ideeën met elkaar uit in de groep. Kunnen jullie samenwerken?

Gebed

>> Bid met elkaar en vraag de Heilige Geest jullie te leiden naar de plekken waar jullie
komende weken praktisch handen en voeten mogen geven aan jullie verlangen om te
leven in verbinding met Jezus en vanuit de compassie die Hij in je hart heeft gelegd.

APPLICATION 
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